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GOEDE VRIJDAG 2026 in Oudleusen, 3 april 2026, 19.00 u. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Voorganger: ds. Anco Tol / Organist: Dik van Berkum / Lector: Jannie Boelens 

----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Voor aanvang van de 
dienst zijn we stil. 
Wanneer de voorganger 
staat, gaan allen staan. 
 

OPENING 
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gm. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vg. Die trouw is tot in eeuwigheid, 
Gm. en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
 
Vg. Onze ziekten heeft Hij op zich genomen, 
Gm. en onze smarten heeft Hij gedragen. 
Vg. Wij echter hielden Hem voor een geplaagde,  
 een door God geslagene en verdrukte. Maar: 
Gm. Om onze overtredingen is Hij doorboord, 
Vg. om onze ongerechtigheid werd Hij verbrijzeld. 
Gm. Door zijn striemen is er voor ons genezing. 
Vg. In alle eenzaamheid heeft Hij, 
 uw Zoon en onze Broeder, 
 de doortocht gemaakt 
 door de duistere nacht 
 naar de morgen van het licht, 
 zonder U los te laten, 
 zonder ons op te geven. 
Gm. God, laat zijn zwijgende liefde 
 onze grote woorden overstemmen. 
Vg. Laat zijn zachte kracht 
 onze hardheid overwinnen. 
Gm. Laat zijn offer ons bewegen 
 tot overgave aan U en aan elkaar.  Amen. 

  
Gebed van de Goede Vrijdag  
 
Psalm 22: 1 en 2  
(Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij)  
  
EVANGELIE VAN HET LIJDEN VAN DE HEER 
Vg. Hoor de passie van onze Heer, Jezus Christus, 

door Markus. Jezus is ‘s nachts gearresteerd… 

 
Lezing van Markus 14: 53-65 
 
Lied 558: 1, 5 en 7 (Jezus, om uw lijden groot) 

 
Lezing van Markus 14: 66-72 
 
Lied 944: 1 en 2 (O Heer, verberg u niet voor mij) 
  
Lezing van Markus 15: 1-15 
 
Lied 556: 2 en 5  
(Gods schepping die voor ons gesloten bleef) 
 
Lezing van Markus 15: 16-19 
 
Lied 576b: 1 en 2 (O hoofd vol bloed en wonden) 
  
Lezing van Markus 15: 20-32 
 
Lied 192: 1, 2 en 4, uit: Hemelhoog  
(Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis) 
 
Lezing van Markus 15: 33-39 
 
De Paaskaars wordt gedoofd. 
 
Stilte, waarna er orgelmuziek klinkt 
 
Gedicht ‘De soldaat die Jezus kruisigde’- M. Nijhoff 
 
Lied 561 (O Liefde die verborgen zijt) 
  
Gebeden onder het kruis,  
afgewisseld met zingen van refrein Lied 547: 
 
       Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
        doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
Onze Vader 
 
Lezing van Markus 15: 40-47 
 
Lied 590 (Nu valt de nacht) 
 
In stilte verlaten we de kerk. 


